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Kinderboekenweek 2018 ‘Kom erbij!’, een thema over vriendschap 

Wat een prachtige boeken lagen er in de klassen! En je kon ze al voor € 0,50 kopen. Groep 7 heeft er 

al een goed doel voor. Daar hadden ze gefilosofeerd over vriendschap. Wat is vriendschap precies? 

Een stripverhaal gemaakt, net als in groep 6. Eerst gingen ze in groep 6 een paspoort maken van een 

personage en daar werd een verhaal bij geschreven. In groep 8 hadden de kinderen aan de hand van 

steekwoorden (zie de dobbelsteen) een personage bedacht en in groepjes van drie een plot gemaakt 

en daarmee een verhaal geschreven. Daar hoorde een plattegrond van een eiland bij, in afzonderlijke 

stukken gemaakt. Uiteindelijk bleek de plattegrond niet te kloppen en wat hebben ze daar veel van 

geleerd!  

In groep 3 kon je Kapitein Kees zien in zijn bootje. Er waren allerlei vrienden gemaakt, hand in hand. 

Ook in groep 5. 

De kleuters werkten over het boek ‘Twee vechtende eekhoorntjes’. Gelukkig werden die 

eekhoorntjes vrienden op het laatst. Maar hoe deden ze dat? Er waren mooie staarten te zien die 

gevuld waren met propjes. In groep geel hadden de kinderen gehoord welke onderdelen een boek 

heeft: een voorkant, een kaft. Ook welke soorten boeken er allemaal zijn.  

Groep 4 en 5 hadden gedichten gemaakt. Deze is van Axl: 

We zijn beste vrienden 

We zitten bij elkaar op school 

We gaan spelen 

We hebben lol. 

Groep 4 maakte een doorlopend verhaal en een vriendenboek en een lied ‘Vrienden voor het leven’.  
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