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Willem van Oranjetheater groep 5 

Alle kinderen stonden met prachtig versierde mutsen naast elkaar. Juf Marianne vertelde dat ze in 

een museum waren en het museum ging vooral over de beroemde schilder Rembrandt van Rijn.  

Roxanne ging schilderen en gebruikte haar palet daarbij. Ondertussen gingen de kinderen in een 

groepsopstelling staan. Heel stil ging dat. Het leek wel op een oud schilderij van een paar eeuwen 

geleden! 

Sanne kwam met haar hond naar het schilderij van Rembrandt kijken. Maar wat was dat?! Het 

schilderij bewoog! Snel werd suppoost Matheus erbij gehaald. Hij geloofde er niks van. En weer 

bewoog het schilderij! Nu werd de ticketverkoopster Imani erbij geroepen. Zij geloofde er ook niks 

van. Maar huh! De mensen op het schilderij namen opnieuw een andere houding aan! De koks 

Roxanne en Matteo kwamen kijken. Die haalden directeur Arzu erbij. En steeds geloofde iedereen er 

niks van, totdat ze het schilderij toch zagen bewegen. Daar moest de beveiliging bijkomen! Efe en 

Shane met oortjes in en een zonnebril op, riepen: “Ontruimen! Ontruimen!” De mensen stoven uit 

elkaar. En in een lange rij, zodat elk kind goed te zien was, zongen ze een prachtig lied over het leven 

van Rembrandt. Ook een lang lied hoor, wel zes coupletten en ze hadden niet eens een blaadje in 

hun handen. Met die handen konden ze veel gebaren erbij maken en dat was erg leuk om te zien én 

naar te luisteren! Goed gedaan, groep 5! 
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