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Willem van Oranjeschool

Willem van Oranjetheater groep groen op 11 april 2019

Wat een prachtig lied zongen de kinderen van groep groen! En dan ook nog in het Engels: “Zoom,
zoom, we are going tot he moon!” en ook tellen deden ze in het Engels van ten to one. Ze gaan naar
de maan. Aan de wand hangen maanlandschappen. Er zijn astronauten en sterrensokken. Het is
nacht. ledereen slaapt. Nee, toch niet. André (Yue), Andrea (Ella) en Muis (Elvin) zijn nog wakker.
Waar is de maan eigenlijk van gemaakt?, vragen ze zich af. Hoe kunnen ze daar achter komen? Met
de raket van oma! (Rhadassa). Dat Rhadassa oma is, kan je goed zien, want ze loopt met een
wandelstok. Lucas, Jahvano en Sara zijn samen de raket. André, Andrea en Muis drukken op alle
knopjes, maar er gebeurt niets. Wat hebben ze nodig om op te stijgen? De hele groep denkt mee.
Benzine natuurlijk! Daar komt Loek, de pompbediende, al aan. En ze hoeven niet eens voor de
benzine te betalen.

Zijn ze nu klaar om naar de maan te gaan? Alle kinderen denken weer mee. Ze hebben een ruimtepak
nodig! Kleermaker Jahvano meet de maten op. De agenten Tieme, Lucas en Elvin houden alle
mensen op afstand. En de hele groep zingt ‘Vet wat een pret in mijn ruimteraket’. Alle kinderen
zitten op hun stoel en maken hun gordels vast voor de lancering. Een mooi lied. Mia, Stacey en Sara
lopen als marsmannetjes rond de astronauten. Zij willen ook weten waar de maan van gemaakt is. En
ze gaan mee. Als ze geland zijn, zweven ze op ruimtemuziek. Ze zien dat de maan gemaakt is van
zand. Dan is het tijd om naar huis te gaan. Ze landen in de tuin van oma. Voor de landing is de
burgemeester uitgenodigd (Fay). Die geeft hen een medaille. Alle kinderen gaan hoog springen van
blijdschap en maken dan een grote buiging en ontvangen een daverend applaus!

Wat een leuke voorstelling heeft groep groen gemaakt!
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