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Willem van Oranjetheater groep 7 op 4 april 2019, geschreven door onze 

reporters Noah en Fien! 

Mirthe en Eline zitten op de bank klaar voor het feestje. Er wordt op de deur geklopt. Mirthe doet 

open.  Piraye, Fien en Noah komen binnenstormen. Ze gaan zingen voor de jarige Mirthe. 

“Hieperdepiep hoera!” Twee keer. Fien gaat door. Moeder Eline zegt dat de spelletjes klaar staan. 

Maar Mirthe vind dat te ouderwets. Ze bedoelde namelijk games. Daarom gaan de kinderen tv 

kijken. Er komt een discussie over wat ze gaan kijken. Oorlog, voetbal of een kookprogramma. Piraye 

wil graag oorlog, Fien wil een kookprogramma en Noah wil graag voetbal kijken. Mirthe wil ook graag 

het kookprogramma kijken. Mirthe ziet dat het kookprogramma niet op tv is en wil dan Disney kijken. 

Piraye en Noah lachen Fien uit. Disney wordt aangezet.   

De prinsessen roepen in koor: “Disney bloopertijd!” Sanne (Rapunzel) zingt een liedje.  

Ze wordt gestoord door Charlie (Belle):  “Er zit een stofje achter me aan!”  

Sanne: “Nu zit ik achter je aan! Doornroosje, neem het effe over!”  

Delayah (Doornroosje): “Ja sorry, ik moet nog 99 jaar, dus als je me effe wilt laten slapen, en voor ik 

dat ga doen,  ga ik eerst nog even wat eten.” Jade (Mulan) loopt langs.  

“Ooh, lopend buffet!”, zegt Delayah en ze haalt een Chinees eetstokje uit Mulans haren! Ze laat ‘per 

ongeluk’ wat kruimels vallen en roept Charley (Assepoester) en die ruimt de kruimels op.  

Jade (Mulan) begint met: “Welkom bij een nieuwe video van…” (alle prinsessen in koor) “MULANN!” 

Jade gaat verder: “Vandaag ben ik hier weer met m’n nieuwe GUCCi tas en mijn prachtige 

AAAAAAHHHHHH!!!”,  en ze schrikt. 

Er wordt gezapt naar oorlog. De soldaten komen achter een mat vandaan. (Het is een verassing voor 

het publiek.) Ayman schreeuwt tegen de soldaten. Hij is de baas. Ben moet op de uitkijk staan, Sonny 

maakt een ei voor Ayman. Mees moet de bril van Ayman vasthouden. Tjeerd (de tegenstander) gaat 

dansen voor de soldaten. Ben ziet het en vraagt of hij moet schieten aan Ayman. Ben schiet twee 

keer maar Tjeerd weet ze te ontwijken. Sonny loopt met de pan naar Tjeerd en wilt hem slaan… dan 

wordt er gezapt.  

Voetbal!!! Yassine (scheidsrechter): “We spelen de wedstrijd Italië tegen Turkije START!” En Yanto 

wordt meteen getackeld door Azra die eigenlijk een cheerleader is, er wordt een vrije trap gegeven 

en ZAPP … terug naar Disney. 

De prinsessen in koor: “Snap je het, Charlie?” 

“Ja,” zegt Charlie.  

Dan zeggen ze in koor: “Wij zijn de beste prinsessen. En wij leren jou wijze lessen. Dit keer is de les, 

wij zijn samen de mooiste zes!”  

Charlie: “Maar we zijn toch met z’n zevenen?”  

De prinsessen in koor: “Ahhhhhh” 

“Kom op….. “, zegt Emi  en er wordt gezapt naar oorlog.  

Sonny slaat Tjeerd en hij valt neer. En ze beginnen te dansen (behalve Tjeerd want die ligt op de 

grond, half dood.  Dan word gezapt naar voetbal.  
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Yassine zegt: “Penalty voor Italië!” Yanto wil de bal wegschieten,  maar de bal wordt weggetikt door 

Konstantin, (hij is een speler van Turkije)! Yanto mag opnieuw een penalty nemen. Hij schiet de bal, 

de superkeeper Akasya duikt nog wel maar zij kan de bal niet meer tegenhouden!  Er wordt 

gescoord!!!!! Ezra als supporter van Italië gaat helemaal uit zijn dak, want Italië wint de wedstrijd en 

is kampioen.   

Nu  wordt er weer gezapt naar Disney, (De prinsessen in koor:) “KIES ONS!!”  

Charley (Assepoester) springt ervoor en zegt: “NEE MIJ!!” 

Tjeerd van de oorlog is bijgekomen en roept naar de prinsessen: “NEE MIJ!!”  

Sanne pakt een pan en slaat Tjeerd weer neer. Zapp!!!!!!! De oorloggroep is boos op de Disneygroep. 

Er breekt oorlog uit tussen alle groepen, de kinderen kijken bang naar de tv. Eline (moeder)  komt het 

eten en drinken ophalen. Ze ziet hoe bang de kinderen zijn en kijkt naar de tv. Ze zet de tv gelijk uit. 

“Dit is geen tv kijken meer!”, zegt ze. “Zullen we anders spelletjes doen?”  

“JAAAAAAAAAA”,  zeggen de kinderen in koor.  

“Laten we Stratego doen”,  zei Noah. Nee! Dat vonden de anderen niet leuk.  

“Ganzenbord?”, vroeg Fien.  

“Nee”, zeiden de anderen.  

“Monopoly”,  stelde Piraye voor.  

“Nee, dat duurt veel te lang”,  vonden de kinderen. En zo kwam er weer een discussie. Totdat Eline 

met een super idee kwam.  

Ze zei: “Iedereen jas aan, schoenen aan en naar buiten.”  

Toen kwam het WvO-liedje en zong iedereen in koor: “Zap naar ons, zap naar ons  …. Doe het zo, 

WvO”. Deze tekst is door Sanne, Jade en Eline geschreven en Delayah en Mirthe hebben het dansje 

bedacht! Het was een superleuk optreden! 

En wat ook zo knap was: groep 7 heeft het hele stuk zelf bedacht! 


