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Beste ouders, 
 
Het is al weer even geleden dat u een themabrief heeft ontvangen. We gaan deze week aan het laatste thema van dit schooljaar 
beginnen. Deze themabrief geeft u ideeën voor woordenschat en rekenen die u thuis kunt doen. Regelmatig aandacht besteden 
aan woordenschat en getalbegrip (dat komt voor het echte rekenen) is erg belangrijk en het kan op een speelse manier. Elke dag 
10 minuten is genoeg. Verder is het belangrijk dat u elke dag 10 minuten voorleest. U krijgt van ons bij de “Ik en Ko” thema’s een 
lijstje met woorden en ideeën voor spelletjes en activiteiten met uw kind. U kunt ons na schooltijd vragen stellen over deze brief. 
Wij kunnen u helpen met de oefeningen die u thuis kunt doen met uw kind.  
Deze week zijn we begonnen met het laatste thema “Piraten”. De piraten zijn aangekomen. Met ooglapjes, oorbellen en 
gestreepte T-shirts bevaren ze de zeeën, op zoek naar de schat. De kinderen krijgen te maken met flessenpost, schatkaarten 
maken, ze ontdekken schatten, ze zijn in de weer met zilvergeld en piratenvlaggen. En de schat van Pierewaai? Die ligt dichterbij 
dan ze dachten! 
 
Begrippen van taal 
Spelen met woorden. Met de woorden die we vanuit school geven, kunt u leerzame spelletjes doen. De kinderen krijgen de 
woordkaarten volgende week mee naar huis. Ze kunnen de woordkaarten sorteren op de begin letter of end letter. Vertel de 
kinderen dat er piratenboten op zee varen. Op 1 boot zitten de piraten Koos, Joop en Toon. Op boot 2 zitten de piraten Gijs, Tijn 
en Marijn. Nu zijn er nieuwe piraten aangekomen namelijk: Goof, Jaap, Thijs, Floor, Joep, Bo en Stijn. Op welke boot horen zij 
thuis en waarom? (let op de midden klank!) Welke piraten horen op geen van beide boten?  
De kinderen hebben de volgende letters nu geleerd (of gaan de laatste etters leren : OO,M, K, A, T, S, P, W, R, L, i, B, F, E, D, N, OE 
Altijd mooi om spelletjes te doen, bijvoorbeeld: ik zie ik zie wat jij niet ziet en het begint met een B (buh)! 
 
Het is fijn als u met uw kind naar de bibliotheek gaat. U kunt daar gratis allerlei boekjes lenen.  
 
Voorlezen: Wilt u een boekje uitzoeken dat gaat over ‘Piraten? Hier wat ideetjes..    
 
 

                           
 
 
 
“Kleine Kladder de Piraat” door Herman van Straaten. Kleine Kladder woont op een eiland midden op zee. Niemand mag weten 
dat het een pirateneiland is. Er wonen nog echte, woeste piraten! Maar kleine Kladder is anders dan de rest. Toen hij geboren 
werd, zag hij eruit als een engeltje. Wat een verschil met de andere piratenbaby’s, die bij hun geboorte al ontzettend lelijk zijn. 
Kleine Kladder is altijd aardig en op school doet hij goed zijn best. De andere piratenvinden hem maar raar. Maar dan dreigt het 
geheim van het pirateneiland bekend te worden. Kleine Kladder is de enige die het eiland kan redden. Is het kleine piraatje slim 
genoeg?    
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“Ahoy Kapitein” door Stefanie Dahle. Wat is dat nu? Met een oorverdovend ROEEMM heeft een echt luchtschip zich in Milla's 
lievelingspalmboom vast gevaren! Hebben dit schip en zijn bemanning soms dringend een kapitein nodig? Dan is Piraat Milla daar 
toch de geknipte persoon voor! Maar eerst moet ze haar scheepvaartbrevet nog halen. En voor de proef heeft de 
piratenaanvoerder drie verschrikkelijk moeilijke opdrachten voor Milla bedacht. Zal ze deze opdrachten wel allemaal goed 
kunnen uitvoeren? 
 
“Piraten in de straat” door Jonny Duddle. Piraten in de straat is een geestig prentenboek met gratis piratenposter geschreven 
door Jonny Dudddle van Uitgeverij de Fontein. Het huis naast dat van Sanne staat al jarenlang te koop. Nu wordt het opeens 
bewoond door de stoere Sam en zijn piratenfamilie. Met haar nieuwe buurjongen beleeft Sanne geweldige avonturen, maar in 
haar dorp Suf-aan-Zee wordt flink geroddeld over de familie Vrijbuiter... 
 
“Piraten” door Suzan Bosschouwer en Marjolein Hund. Alle hens aan dek! De piraten komen naar je toe! Arrrr, ontmoet de 
piraten in dit prachtig geïllustreerde boek van Suzan Boshouwer en Marjolein Hund.. Ook leuk voor een kinderfeestje! Als 
je Willewete Piraten open slaat sta je oog in oog met Billie en Bo. Ze zijn verkleed als piraat en zien een schip dat ze willen 
veroveren. Op de volgende bladzijde zijn ze dan ook echte piraten geworden. Ze nemen je mee op reis naar de wereld van de 
piraten. Je duikt met het boek in de geschiedenis van de piraterij. Je leert hoe lang de piraten al bestaan, op welke schepen ze 
voeren en waarom ze van andere boten en mensen stelen. Weet je hoe je je moet kleden als een echte piraat? Je leest het in 
‘Piraten’. Wist je bijvoorbeeld dat piraten nooit schoenen dragen? 
Heel belangrijk is natuurlijk de kapitein! Wat doet de kapitein precies en hoe ziet de kapitein eruit? 
Je leert echte piratentaal van Kapitein Zwartbaard. Weet je bijvoorbeeld wat blikskaters betekent? 
In het midden van het boek vind je een prachtige uitklappagina van de binnenkant van een schip. Elke laag van het schip is 
bedekt, je kijkt je ogen uit! 
 
 

Tip 1: Knutsel je eigen favoriete piraat. 
 
Tip 2: Maak je eigen schatkaart of flessenpost. En laat een 
familie de schat zoeken!! 
 
 
 
 
 

Tip 3: Bezoek het scheepvaartmuseum in Amsterdam www.hetscheepvaartmuseum.nl , Het Juttersmuseum in Zandvoort 
https://juttersmuseum.com/ of het IJmuider zee en haven museum http://www.zeehavenmuseum.nl/ . Een heerlijk bezoek aan 
het strand is natuurlijk ook prachtig. Schelpen zoeken en langs de vloedlijn andere vondsten van de zee ontdekken. Een mooi 
piraten zandkasteel maken is een heerlijke bezigheid. Maak er een foto van en breng het mee naar de klas! 
 
 
Woorden die bij het thema “Piraten” worden gebruikt, zijn o.a.: De bodem, de bovenkant, de dop. Het eiland, de fles, de golf, 
de helft, de schatkaart, de schatkist, de onderkant, de piraat, de regenlaars, de zijkant, de verrekijker, drijven, zinken,  
de flessenpost,                                                                            het kraaiennest  

.                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rekenen: 
Dit thema leent zich uitstekend voor het tellen. Zoek verschillende doosjes bij elkaar en maak hier kleine schatkistjes van. Leg 
getallen bij de doosjes of teken de getallen op het doosje. Laat uw kind zoveel schatten als op het doosje staan, in de doosjes 
verzamelen! 

 
Heeft u nog vragen? U kunt altijd even langs komen bij de kleuterjuffen. Veel succes! 
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